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 Lees: Jesaja 40 : 25-31 

 

Wat zegt dit gedeelte over God? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Wat zegt dit gedeelte over ons? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Wat wil God voor mensen betekenen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 In de geloofsbelijdenis staat: De almachtige, Schepper van hemel en aarde. Wet betekent 

het volgens jou dat God almachtig is? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Veel mensen hebben moeite met dat woord “Almachtig”. Ze zeggen bijvoorbeeld: “Als God almachtig 

is, waarom dan…”. Heb jij zelf ook wel eens zulke vragen? 

 

 Ter voorbereiding op deze les hebben jullie nagedacht over de vraag:  “Als wij belijden dat 

God onze Schepper is, welke consequenties heeft dat als het gaat om: 

- Abortus, - Alcohol, - Roken, - Rijgedrag, - Beroepskeuze, - Omgaan met het milieu” Vind jij 

dat God iets met al deze dingen te maken heeft? 

 

God kent ons als onze Schepper door en door. Vind jij dat iets om bang van te worden, of is het juist 

een geruststelling? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Volgende keer catechisatie: Maandag 1 december 

Onderwerp: “…En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere…” 

 

 Zoek op internet naar de betekenis van advent. 

 Wij noemen onszelf Christen. In die benaming hoor je naam van Christus (Jezus). Dat maakt 

ons geloof uniek. Toch wordt er door Christenen heel verschillend over Jezus gedacht. Wie is 

Jezus voor jou? 

 De geloofsbelijdenis zegt ook wie Jezus is. Wat bedoelen we als we zeggen dat: 

Jezus de Christus is? _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Jezus Gods eniggeboren Zoon is? _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Jezus onze Heere is? _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 


